
 

Dit is mijn familie
We tekenen onze eigen familie en kleden ze aan met verschillende stofjes
We tekenen onze familie. Papa, mama, een broertje, een zusje, een opa en 
oma? Wie horen er allemaal bij jouw familie? En welke kleren dragen zij? We 
kleden onze zelfgemaakte poppetjes aan met leuke stofjes. Als u thuis nog 
restjes stof voor ons hebt? Wij kunnen het goed gebruiken!

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische 
ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

• tekenpapier naar keuze
• potloden en stiften
• lapjes stof

• lamineerapparaat
• lamineerhoezen
• plakstift
• schaar

Wat heb je nodig?

Een tip vooraf
Je hoeft de tekeningen niet per se te plastificeren (lamineren), maar als de kinderen er mee willen spelen 
blijft dit veel mooier!

Wat gaan we maken?
Met deze activiteit is het de bedoeling dat kinderen hun familie gaan tekenen en de poppetjes gaan 
"aankleden" met restjes stof.

Aan de slag!
• Laat de kinderen hun familie tekenen. Jonge kinderen tekenen vaak geen nek en dergelijke, dus 

probeer ze te stimuleren om voldoende ruim te tekenen zodat je straks wat lapjes stof kunt plakken. 
• Bespreek na het tekenen wie er allemaal in hun familie zit. 
• Laat de kinderen een stofje uit kiezen die ze op het lijfje willen plakken. Gebruik voorgeknipte lapjes 

stof. 
• Plak dit op en knip nu de hele familie uit en lamineer alle poppetjes. Speel samen met alle poppetjes 

en praat over wie het allemaal zijn.
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