
 

Gooi een verhaal
Dobbel en kijk wat je moet gaan uitbeelden. Hilarisch dramaspel
We gaan dobbelen om te zien wie we zijn, waar we zijn en wat er gebeurt. We 
schrijven of spelen ons verhaal. Een prinses in een woestijn die een giftige 
appel eet? Of een tweehoofdig monster in een donker bos die zijn geheugen 
kwijt is....?

Duratie : 45 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Creatieve 
ontwikkeling, Motorische ontwikkeling, Sociaal-
emotionele ontwikkeling, Taalontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Muziek, dans en drama

Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen, 
Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• dobbelstenen
• kaart uit bijlage geprint
• verkleedkleding en attributen

Hoe speel je dit spel?
Gooi de dobbelsteen: kijk nu op de kaart over welk persoon jouw verhaal gaat 
Gooi nog een keer: kijk nu in de tweede kolom. Waar is jouw hoofdpersoon? 
Gooi voor de derde keer: kijk in de derde kolom om te zien welke situatie zich in jouw verhaal afspeelt. 
Schrijf nu je verhaal of nog beter: beeld je verhaal uit.

Wanneer je het verhaal gaat uitbeelden is het extra leuk om de andere kinderen te laten raden wie je bent, 
waar je bent en wat er aan de hand is. Je kunt daarmee ook punten verdienen eventueel.

Maak met de kinderen ook zelf een variant en schrijf deze op papier. Dit verhaal kan dan ook binnen een 
bepaald thema passen.

 




